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Wij wachten vol verlangen op de 
HEER, Hij is onze hulp en ons 
schild. Ja, om Hem is ons hart 

verblijd, op zijn heilige naam 
vertrouwen wij. Schenk ons uw 

trouw, HEER, op U is al onze 
hoop gevestigd.  

Dankjewel voor je gebeden en betrokken-
heid voor en op ons en ons werk. We 
leven toe naar het Pinksterfeest. Veel 
mensen bidden deze tijd specifiek voor 
mensen die Jezus nog niet persoonlijk 
kennen. Bid je ook mee voor jouw 
vrienden, familie en collega’s? 
 
Het was zeer goed om in februari met zo’n 
45 leidinggevende mensen van ECM bij 
elkaar te zijn. We waren een week bij elkaar. 
Het was nog voor Covid dat we voor het 
laatst bij elkaar waren geweest. Tijdens 
deze normaalgesproken jaarlijkse werkcon-
ferenties praten we over wat er gaande is 
binnen ECM Europa-breed. We hebben 
goede gesprekken mogen voeren, met 
elkaar gebeden en relaties versterkt. Door 
goede member care willen we de 
hoofdkantoren (uitzendende mensen) en de 
mensen op hun werkplek (zendingswerkers, 
leidinggevenden en anderen),  zo goed 
mogelijk ondersteunen, verbinden en 
versterken. Net zoals een meervoudig koord 
sterker is dan een enkele draad. Tijdens de 
sessies hebben we onder andere nagedacht 
over: ‘Hoe kunnen we de mannen van ECM 
beter ondersteunen?’ De meeste mensen 
die member care faciliteren zijn vrouwen. 
Bid dat de  mannen binnen ECM zich 
gehoord en gezien voelen en dat we meer 
mannen in het team krijgen zodat we de 
zendingswerkers nog beter kunnen 
ondersteunen. De themafoto van deze 
werkconferentie was een koning op een 
schaakbord met enkele andere stukken. Het 
stond symbool voor: elk schaakstuk heeft 
een andere rol, maar allemaal één doel: De 
koning eren. Elk stuk wil zichzelf offeren 
voor de Koning. De schaakstukken zijn 
transparant. Dat willen wij ook zijn.  
 
Nog geen maand later ging ik, Carolien, 
samen met twee andere ECM’ers  naar een 
conferentie m.b.t. member-care. Het mooie 
thema was ‘Bruggen bouwen’. Enkele 

thema’s van de workshops waren: Bruggen 
bouwen binnen multiculturele teams; 
Bruggen bouwen tussen families en singles; 
Bruggen bouwen tussen de zendingswerker 
en de ondersteunende kerk; Bruggen 
bouwen naar vrede, hoe ga je om met 
conflict. Opnieuw was de conferentie 
bemoedigend en nemen we wat we geleerd 
hebben mee naar onze mede-collega’s. In 
de brug naar vrede kwamen goede 
handvatten naar voren,b.v: Waarmee wordt 
de brug gebouwd? Woorden en daden van 
respect en vertrouwen of bouw je met 
stenen van minachting en breek je het 
vertrouwen. Op het pad naar herstel is ver-
geving nodig. Maar niet het ‘zelf vergeven’ 
wat je in meerdere boeken tegenwoordig 
leest. De Bijbel wijst heel duidelijk op dat we 
God beschamen en dat we bij een ander in 
het krijt staan. In de Bijbel staat heel 
duidelijk dat God vergeving geeft, niet wij 
aan onszelf. Aan God en de ander alleen 
vragen we om vergeving. Het schuldgevoel 
wat misschien bij ons blijft hangen mag en 
moet genezen worden. De consequenties 
van zonden geven verdriet en kunnen zwaar 
zijn, maar het is God die vergeving schenkt 
en genade geeft. 
 
Het werk met vluchtelingen wat Roland en ik 
doen heeft verschillende facetten. Roland is 
buddy voor twee verschillende vluchte-
lingen. Hij loopt in principe een heel jaar 
samen met hen op. De ene vluchteling wil 
weinig contact en het blijft vooral bij 
geschreven berichtjes, de ander wil wel 
contact en zij ontmoeten elkaar indien 
mogelijk elke week. Het afgelopen jaar heb 
ik op het AZC vrijwilligerswerk gedaan. 
Twee uurtjes op de locatie. Samen met 
vrouwen deden we creatieve dingen zoals 
handwerken en schilderen. De vrouwen zijn 
daar voor enkele weken tot een paar 
maanden. Daarna worden ze weer over-
geplaatst. Nu ben ik gestopt. Ik ga deze 
middag gebruiken om te investeren in jonge 
mensen van de ICF-kerk waarvan wij deel 
uitmaken. Veel van hen zijn hier in 
Nederland uit vrije keuze, maar zijn hier ook 
zonder familie. Voor hen die dat willen, wil ik 
een beetje familie zijn. 
 
In april ben ik op bezoek geweest bij onze 
ECM-collega in Polen. Ze werkt op een 
christelijke school. Tijdens mijn visite mocht 
ik zien hoe zij en haar team aan de kinderen 
de schoenendozen gaven van de operatie 
schoenendoos (Actie4kids/stichting Elim). 

Beste familie en vrienden, 
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Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets 
uit deze publicatie te verspreiden zonder onze 
toestemming | U krijgt deze mailing omdat u 
heeft aangegeven deze publicatie te willen 

ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aan-
passen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlij-
nen ter bescherming van uw privacy in over-
eenstemming met de nieuwe Europese regel-

geving: www.ecmnederland.nl/privacy-
statement  

leerlingen op de school van Lila doen een 
vlaggen worship dans 

Lila had een competitie op haar school nav 
de spreuken uit de bijbel 

Bruilpft Léonie&Chris 

Lila en haar dochter in de tuin 

Tijdens dit programma deden haar 
leerlingen een worship vlaggendans.  
Het was fijn om haar zo met liefde 
voor haar leerlingen in actie te zien. 
De andere ECM-familie die ik zou 
gaan bezoeken was helaas ziek 
geworden. Ik heb ook nog twee 
andere vrienden uit onze tijd dat we 
in Polen woonden, opgezocht en dat 
waren hartverwarmende gesprekken. 
 

In maart trouwden Léonie en Chris. 
Het was een prachtig feest. We 
genoten enorm van het stralende 
paar. Hoe prachtig was het dat zij 
hun levenspad samen begonnen met 
het lied: ‘Groot is Uw trouw, o Heer’. 
Het lied wat mijn ouders hun hele 
leven hebben gezongen. De trouw-
tekst, Psalm 33:20-22, geeft hun 
keuze om het van de Heer te 
verwachten heel duidelijk weer. Wat 
een prachtig feest. 
 

Het huis dat wij huren is ons te koop 
aangeboden. We wachten nog op de 
prijs en of we een hypotheek kunnen 
krijgen. Bid mee voor financiële 
middelen als dit ook Gods weg is. Bid 
voor wijsheid, en inzicht als dit Gods 
weg, is hoe we dit kunnen doen. Het 
zou echt bijzonder zijn als we genoeg 
financiën bij elkaar kunnen krijgen 
om dit huis te kunnen kopen. 
 
Hartelijke Groetjes,                                                                                                         

Roland & Carolien,  

ons huis op de dag dat we het huurcontract 
kregen 1.5 jaar geleden en nu kunnen we 

het misschien kopen 

Op bezoek bij een predikant met wie wij 
samen hadden gewerkt 

Miriam en haar echtgenoot Charlie en ik 
representeren member-care op de conferentie 

Uit veel landen zijn er  staff supporters en 
member carers aanwezig 
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